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25-09-25 ds. W.A. Zondag

16-10-25 ds. W.A. Zondag

20-11-25 ds. W.A. Zondag

04-12-25 ds. W.A. Zondag

08-01-26 ds. W.A. Zondag

Waarom het kruis?
We beginnen met de oorsprong van het lijden. Wat is de oorzaak van 
kruisdragen in ons leven en hoe moeten we dat verstaan?

Wat is de zin van het kruis?
We staan stil bij de geestelijke waarde van het lijden. Wat zegt de Bijbel 
hierover? En hoe kan kruisdragen zelfs vruchtbaar zijn?

Lessen van de puriteinen.
We duiken in de rijke erfenis van het puriteinse denken, met bijzondere 
aandacht voor Thomas Brooks. Hoe gingen zij om met lijden, en wat 
kunnen wij daarvan leren?

Kruisdragen en pastoraat.
Hoe kun je iemand bijstaan, die gebukt gaat onder een zwaar kruis? 
Deze avond biedt handvatten voor pastorale zorg bij lijden en 
beproeving.

Lijden en de geloofsvraag.
Is het bestaan van lijden een argument tegen het christelijk geloof? We 
bespreken actuele vragen en gaan in op hoe je hierover in gesprek kunt 
gaan.

Onderwerp

Eben-Haëzerkerk | Ridderkerk Slikkerveer
Oranjestraat 110 | 2983 HV

19.30 - 20.40 | pauze | 20.50 - 22.00
ds. W.A. Zondag

Programmabeschrijving

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met lijden. Het kruis — symbool van pijn, moeite en beproeving — gaat aan 
niemand voorbij. In deze leergang staan we stil bij de diepere betekenis van kruisdragen en wat dit betekent voor het 
leven van vandaag.

Gedurende vijf avonden belichten we dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

De lessen zijn interactief, wat betekent dat vragen, ook persoonlijke vragen van harte welkom zijn.


