
 
 

John Brown – Christus de Weg, de Waarheid en het Leven 

Het was Jacobus Koelman die als eerste het werk Christus de Weg, de Waarheid en het Leven 
van John Brown in het Nederlands vertaalde. Hij zegt daarover: ‘Ik mag dit wel noemen het 
tweede deel van Het groot Interest eens Christens, omdat hetgeen aan het eerste ontbrak – 
namelijk hoe Christus tot heiligmaking in alle gevallen te gebruiken – hierin overvloedig wordt 
behandeld.’ 

Afgelopen jaren werd er binnen het cursusaanbod van het CGO een leergang aangeboden over 
het boek van Guthrie, Des christens groot interest. Komend seizoen hopen we, zowel in 
Veenendaal als in Gouda, in vier avonden stil te staan bij het boek van John Brown (ca. 1610–
1679), de Schotse predikant die na zijn gevangenschap ook in Nederland de Schotse kerk heeft 
gediend. 

De hoofdinhoud van dit boek weerspiegelt de puriteinse traditie waarin hij staat. Hij wil net als 
Paulus niet anders weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Dit komt ook tot uiting als hij 
Joh. 14:6 tot uitgangspunt neemt voor zijn verhandeling. Het gaat hem om de kern van het 
Evangelie: alles in Christus: rechtvaardiging en heiliging. Brown benadrukt het belang hiervan 
door te zeggen: ‘En als de engelen al begerig zijn om in te zien, hoeveel te meer zouden wij dan 
deze waarheid moeten onderzoeken en overdenken?’ 

Brown heeft met twee fronten te maken, die in elke tijd terug lijken te komen: enerzijds mensen 
die een oppervlakkige godsdienst aanhangen, zonder aandacht voor de heiliging van het leven, 
anderzijds mensen, die een ‘ander evangelie’ brengen, waarin wettische genade op de troon 
wordt gezet. Brown schrijft: ‘Want de mens wil zo roken aan zijn eigen net en offeren aan zijn 
eigen garen, en op zijn best slechts ten dele een schuldenaar van de genade zijn.’ Brown wijst 
niet alleen naar anderen: alle dwalingen die in de kerk leven, herkent hij ook in zijn eigen hart. 
Daarom wil hij leerling van Christus alleen zijn en zich door Hem laten onderwijzen. 

Nadat Brown de noodzaak van Christus voor de rechtvaardiging heeft uiteengezet, gaat hij over 
tot de beschrijving van hoe Christus te gebruiken is tot heiligmaking. ‘Immers, men moet eerst 
verenigd zijn met Christus en gerechtvaardigd door het geloof in Hem, eer men enige kracht uit 
Hem kan trekken tot volmaking in heiligheid. Anderzijds mag gebrek aan verzekerdheid van ons 
aandeel in Christus ons daarvan niet afhouden.’ 

Een gebrek aan heiligmaking kan ertoe leiden dat het aandeel in Christus wordt betwijfeld. Het 
gevaar is dan reëel dat mensen, juist in de strijd tegen de duivel, de wereld en het eigen vlees, op 
zichzelf worden teruggeworpen. Of, zoals Brown het verwoordt: ‘Laten zij (Gods kinderen) zich 
onderzoeken en beproeven of hun tekortkomingen en teleurstellingen niet vaak hieruit 
voortkomen dat de zaak niet zo zuiver op Christus is geworpen als dat wel zou moeten?’ 

Brown wijst een weg die uitnemender is: Christus. Hij is gegeven tot heiligmaking en volkomen 
verlossing. De zondaar moet steeds opnieuw leren dat er uit hemzelf geen vrucht is – maar uit 
Christus wel. Heiligmaking is  geen vrucht van eigen bodem, maar een weldaad die geschonken 
wordt vanuit het verbond der genade door de verdienste van de grote Voorbidder. Deze 
heiligmaking is tot eer van God. Brown houdt zijn lezers een indringende spiegel voor: ‘Wat is het 
een belediging voor de Heere als de Uitdeler van genade, dat wij er zo mager en lelijk uitzien, 
alsof er in het huis van onze Vader niet genoeg was van het voedende brood van Gods genade.’ 

 



 
 

Als een groot hartenkenner beschrijft Brown de moeite en strijd die verbonden zijn aan het 
dienen van de Heere: de vijandschap in je eigen hart en de vragen rondom geloofszekerheid. 
Gelovigen hebben zich te wachten voor moedeloosheid, ongeloof, onwilligheid om Christus’ 
beloften te omhelzen, zorgeloosheid, zelfvertrouwen en verwoestende zonden. Dat alles 
veroorzaakt worstelingen aan Gods genadetroon. Brown neemt mensen bij de hand en leert hen 
vanuit Gods Woord de waarheid van Johannes 14:6, waar Christus onderwijst: ‘Ik ben de Weg, 
en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ 

 

Het CGO organiseert een leergang over J. Brown het boek. Deze leergang zal in Gouda en 
Veenendaal gegeven worden.  

 


